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23ste jaargang No. 16 Vrijdag 30 augustus 2024 

 
 

Meditatie 
 

 
‘Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ 

‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij’. 
(Marcus 1:15b) 

 
Natuurlijk had ik er al eens over gelezen, maar het was wel heel 
bijzonder om het nu eens met eigen ogen van dichtbij te zien. 
Forellen die tegen de stroom inzwemmen om terug te keren 
naar de plek waar ze ooit zijn geboren. We hadden een 
bergbeek naar boven gevolgd. Hier en daar konden wij zien hoe 
de vissen tegen, soms zeer sterke stroomversnellingen in, naar 
boven zwommen, om uiteindelijk uit te komen in een 
bergmeertje. Hebben wij kerkmensen iets van deze vissen? 
Laten wij ons meedrijven met de stroom of gaan wij, indien dat 
nodig is, ook tegen de stroom in?  
Het nieuwe jaarthema heeft dat wel in zich: ‘Als nieuw! Leven 
in het licht van Gods Koninkrijk’. Wij worden uitgedaagd om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de 
schepping en de samenleving. Het nieuwe jaarthema past 
naadloos bij de visienota van onze kerk, die in 2016 verscheen 
(Waar een Woord is, is een weg). Ook bekend als Kerk 2025. 
Hierin wordt gekozen om als kerk ons niet langer te verliezen in 
bijzaken maar te concentreren op waar het in de kerk ten 
diepste om gaat: de ontmoeting met God, elkaar en de wereld. 
Nu kent de kerk in haar verleden tijden van ‘tegen de stroom 
in’ zwemmen. Gelukkig maar! Maar als wij eerlijk zijn dan is het 
je mee laten drijven wel een stuk gemakkelijker. En als je niet 
tegen de stroom in zwemt dan drijf je zo maar mee. Even een 
voorbeeld dicht bij huis. Twee jaar geleden kwam de 
liturgiecommissie van de Hervormde kerk van Ommen een 
seizoen lang regelmatig bij elkaar om zich te buigen over de 
handreiking van onze kerk om ook wat de liturgie betreft terug 
te gaan naar de bron (back tot basics). Waarom doen wij in de 
kerkdienst de dingen zo als wij ze doen? Waarom is een deel 
van onze liturgie een kopie van die in andere kerken en 
waarom wijken wij soms af of kennen wij onze heel eigen 
gewoontes? Het mondde uit in een rapport met daarin, naast 
een beschrijving van de verschillende onderdelen van onze 
eredienst, ook enkele aanbevelingen en vragen om over 
bepaalde zaken nog eens na te denken. Het rapport was 
hetzelfde lot beschoren als zoveel andere rapporten: Het 
verdween na dankzegging in een la. Het is gemakkelijker om de 
dingen te laten zoals ze zijn. Iedere aanpassing of verandering 
stuit immers op verzet! 
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Leesrooster 
 

 
Za 31 aug.  Zacharia 7:1-14 
 
Zo 1 sept.  Zacharia 8:1-8 
Ma 2 sept.  Zacharia 8:9-17 
Di 3 sept.  Zacharia 8:18-23 
Wo 4 sept.  Handelingen 9:32-43  
Do 5 sept.  Handelingen 10:1-23a 
Vr 6 sept.  Handelingen 10:23b-48 
Za 7 sept.  Marcus 8:27–9:1 
 
Zo 8 sept.  Handelingen 11:1-18 
Ma 9 sept.  Handelingen 11:19-30 
Di 10 sept.  Handelingen 12:1-17 
Wo 11 sept.  Handelingen 12:18-25 
Do 12 sept.  Deuteronomium 11:1-17 
Vr 13 sept.  Deuteronomium 11:18–12:1 
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Zondag 1 september 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. G.C. Buijs, Epe 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan  
 Mw. D. Willems 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Zie Witharen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Gastdames: Mw. D. van Dorland  
 Mw. M(ariëlle) Hekman 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. G. Mateman 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes-Vrielink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. A. Vedders  
 Mw. H. van Dijk 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma, tentdienst 
Organist: ?? 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
Afgevaardigde Vinkenbuurt: Mw. J. van Beesten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 6 sept. 18.30 uur: Dhr. K. Stroobosscher 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 6 sept. 19.30 uur: Dhr. K. Stroobosscher 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 8 september 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, doopdienst  
 Volgende week H.A 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Dhr. G.J. Hekman  
 Mw. M(arry) Hekman, mw. A. Pot 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Mw. ds. M. de Vries, Wierden  
 Volgende week H.A. 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Pand25 
09.30 uur: 10-erDienst / Bible Basics 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J. Hoogstede  
 Volgende week H.A. 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastdame/-heer: Mw. A. Bolks  
 Dhr. M. Dunnewind 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.P. Stoel, Kampen  
 Volgende week H.A. 
 m.m.v. Sound of Church 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timerman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp 
 
Witharen 
09.30 uur: Inloop met koffie/thee/ranja 
10.00 uur: Noaberdienst / ‘Wie ben ik’ 
 M.m.v. Timeless 
 Volgende week H.A.  
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 13 sept. 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Heilig Avondmaal 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 13 sept. 19.45 uur: Ds. H. Dorgelo 
Heilig Avondmaal 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
8 september Noaberdienst met het thema ‘Wie ben ik’ 
Op deze zondag is er weer een Noaberdienst in Witharen. 
Het belooft een korte afwisselende dienst te worden voor jong 
en oud en met name voor tieners.  
De band Timeless uit Ommen zal ons begeleiden tijdens het 
zingen. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig. 
Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar en om 10.00 uur begint de 
dienst. Voel je allemaal van harte welkom! 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
1 september 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
8 september 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
1 september: Ivan Hekman 
8 september: Levi Veneberg 
 
Kinderoppas 
Ommen 
1 september: Jennie Dankelman 
  Sandra Hulsman 
8 september: Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ℡ 06-34229526 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
1 september 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
8 september 
Ommen 
1ste Collecte: Algemeen Christelijke  
  doeleinden 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Algemeen Christelijke  
  doeleinden 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 

Kinderoppas 
Ommen 
1 september: Anne Lotte Heijink 
  Marlies Veldman 
8 september: Marijke van Harten  
  Monique Welink 
 
Witharen 
8 september: Ilse van Harten 
 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
Jezus begon zijn missie met het proclameren dat het Koninkrijk 
van God nabij was. In het evangelie zien wij dat het Koninkrijk 
er niet vanzelf komt. Daarvoor moet Jezus (en later de kerk) 
tegen de stroom in zwemmen. Wat doen wij met ons nieuwe 
jaarthema? Gaan wij zwemmen of laten wij ze maar liever 
zwemmen? Van de forellen leerde ik deze zomer dat je alleen 
tegen de stroom in de bron bereikt! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. B. Thalen-Zwiggelaar 
Mw. H. Woldering-Middelveld 
Mw. H.F. Kok-Schepers 
Mw. G. Pannekoek-Moes 
Dhr. J. van der Veen 
Dhr. G.J. Emmink 
Dhr. F.J. Gerritsen 
Mw. J. Schoenmaker-Vogelzang 
Dhr. G. Snel 
Dhr. G.J. Kleinjan 
Mw. J.W. Steen 
Mw. J. Steen-Scholing 
Dhr. G.J. Paarhuis 
Mw. G.M. Loman-Korfker 
Mw. B.W. den Outer-Mudde 
Mw. M.J. Knoppers-Reitsma 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Doopdienst 
Voor 8 september staat er een doopdienst op het rooster. 
Doopouders die hiervan gebruik willen maken mogen zich bij 
mij melden. 
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Tot slot ... 
Ik ben net terug van vakantie wanneer ik dit schrijf. Ik heb veel 
kunnen wandelen, veel kunnen lezen en veel van de zon 
kunnen genieten, want die scheen in mijn vakantie 
overvloedig. Ik hoop dat wij met veel nieuwe energie weer een 
nieuw kerkseizoen mogen beginnen. En nieuw dat past goed bij 
ons jaarthema! Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 
Geen wijkberichten i.v.m. vakantie van ds. Hoogstede. 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Uit de wijk 
Tijdens de vakantieperiode leek het wel of iedereen vakantie 
hield. Het was erg rustig in zowel Zuid-Oost als in Noord-West, 
(de wijk die ik waarnam tijdens de vakantie van ds. Dorgelo.) 
Het is ook wel eens fijn dat het wat rustig in de gemeente is, de 
boog kan ook bij predikanten niet altijd gespannen staan. Dat 
wil niet zeggen dat er geen mensen zijn met zorgen over 
ziekten en onderzoeken etc., maar mij hebben geen nieuwe 
berichten bereikt over deze zaken en PHPD (Pijntje Hier Pijntje 
Daar) hebben we allemaal op zijn tijd. In de afgelopen periode 
was er ruimte om een groot aantal bezoeken af te leggen links 
en rechts. 
 
Inmiddels zijn de vakanties (voor het grootste gedeelte) weer 
voorbij. Het werk wacht weer en ook bij ons beginnen de 
scholen aan een nieuw schooljaar. Ik wens iedereen veel succes 
bij de studie en hoop dat het iedereen brengt wat hij/zij ervan 
verwacht. 

Een hartelijke groet van ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Bij de kerkdienst 
Op 1 september mag ik voorgaan in de tentdienst in Witharen. 
Thema: Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft 
gegeven. In deze dienst zullen enkele World Servants jongeren 

iets van hun ervaringen in Zambia met ons delen. Vers van de 
pers want de jongeren zijn dan nog maar net terug. 
 

World Servants 
Op het moment dat ik dit schrijf is World Servant Lisan de 
Lange net teruggekeerd van haar werkvakantie in Ecuador. 
Alles is goed gegaan. Fijn dat ze veilig thuis is! Nu maar even 
bijkomen en uitrusten. 
Als het allemaal volgens plan is gegaan zijn inmiddels ook de  
11 jongeren teruggekeerd van het project in Zambia.  
De terugkeerdatum was 24 augustus. We zijn benieuwd naar 
hun ervaringen! 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Nieuw schooljaar 
Als u deze uitgave van Kerkvensters in uw bus krijgt is het de 
laatste week van de schoolvakantie. Voor onze jongens en 
meisjes breek weer een nieuw schooljaar aan. Misschien gaan 
ze ook wel naar een nieuwe school. Spannend voor hen en 
voor de ouders. Meesters, juffen en docenten zijn benieuwd 
wie ze in de klas krijgen en of ze er een schooljaar van kunnen 
maken waar én de leerlingen én zij uiteindelijk met voldoening 
op gaan terugkijken. 
 

Veranderingen 
Op 1 september treedt onze nieuwe jeugdwerker aan: Egbert 
Jan Haselhorst. Op 22 september de bevestiging en verbintenis 
van Hans de Greef als predikant van Gereformeerd Ommen.  
En ik zwaai 31 december af. 
Egbert Jan mag zich alvast ouderling kerkelijk werker noemen 
van de Gereformeerde kerk én de Hervormde gemeente. 
Hans wordt wellicht in 2026 predikant van de Protestantse 
Gemeente Ommen. Kortom er zit de nodige verandering aan te 
komen. Voor iedereen, jong en oud, in beide gemeenten hoop 
ik dat het een tijd mag worden waarin we samen ervaren: 

In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 

Tot ieder hart dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
Dat allen samen bindt. 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

 
Meeleven 

En ik merkte bij mijn rondgaan door de gemeente, dat een heel 
aantal van u ondertussen met een nieuwe knie of heup uit 
Hardenberg gekomen is en in alle rust revalideert. Ik begrijp 
dat ze in Hardenberg heelkundig en heel snel zijn!  
Voor hen die onder ons zijn maar (nog) niet met naam en 
toenaam willen worden genoemd, maar met wie ik Gods 
nabijheid mag zoeken citeer ik deze woorden van Sytze de 
Vries: 

Nu niets mijn hart hier nog kan binden 
aan alles wat de wereld biedt, 

kom, Geest van God, die mij wil vinden 
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en troosten kan in mijn verdriet. 
Nu toch mijn hart van rust wil weten 

hoe ook in onrust en gewond, 
kom Heiland, die in heel mijn leven 

mij telkens weer terzijde stond. 
Ik heb mijn hart tot U geheven, 

alleen bij U blijf ik gekend. 
Straks wordt mijn klacht tot lied herschreven 

dat ik bij U geborgen ben. 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Clusterzorgcentra en aanleunwoningen. 
Niet alleen uit dit cluster maar ook van daarbuiten hoor ik dat u 
genoten hebt van de avonddienst van 11 augustus. Het was 
goed zo samen te zijn met liederen die het oud vertrouwen 
weer voedden. In die dienst deden wij ook voorbeden voor uw 
oud-predikant Harm Piet Mulder. Die gebeden zijn met 
hartelijke dank door de familie ontvangen. Maandag 12 
augustus mocht hij in vrede heengaan en ondertussen heeft de 
uitvaart vanuit onze kerk plaatsgevonden. Met een brok in de 
keel hebben velen gehoord hoe hij in de liturgie nog een keer 
de zegen heeft gegeven. Bijzonder dat je als oud-predikant je 
zo met een gemeente verbonden hebt gevoeld dat je in de 
aarde van deze plaats de Grote Dag wilt afwachten. 
Met een hartelijke groet aan u allen. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
8 september 10erDienst 
Deze zondag is de eerste 10erDienst van het nieuwe seizoen 
gepland. Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn om 09.30 uur welkom 
in Pand25 voor een heerlijk ontbijtje. Wij zorgen voor de 
broodjes en drinken en je mag zelf iets lekkers voor op je brood 
meenemen.  
Om 10.00 uur beginnen we met de dienst, waarin we actieve 
momenten afwisselen met luisteren en in gesprek gaan 
rondom een thema. Ook zal onze nieuwe jongerenwerker 
Egbert-Jan deze dienst met ons komen kennismaken.  
Om 10.45 uur sluiten we af met drinken en wat lekkers.  
Graag even aanmelden via de groepsapp (voor wie al vaker is 
geweest), of door een mailtje te sturen naar 
 pakan@pkn-ommen.nl (voor de nieuwkomers).  
 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 

Hervormde gemeente 
11-08 Dhr. G.W. Diepeveen 
 Mw. J. Dunnewind-Beniers  
18-08 Mw. H.K. Paarhuis 
 Dhr. H. J. Reurink 
25-08 Dhr. H. Oldeman 
 Dhr. en mw. Paarhuis 
 
Vinkenbuurt 
11-08 Mw. A. Mulder 
18-08 Mw. R. Hirink 
25-08 Dhr. en mw. Hulst  
 
Gereformeerde kerk 
07-07 Dhr. B. Stoeten 
14-07 Dhr. G. Welink 
21-07 Dhr. D. Cornelissen 
28-07 Mw. J. Deen-van Lenthe 
04-08 Dhr. en mw. Timmerman 
11-08 Mw. J. van der Veen 
 
Witharen 
17-08 Dhr. D. Kroese 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Bericht van de gezamenlijke kerkenraden 
Voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de te 
houden gemeenteavonden met betrekking tot de verkennende 
gesprekken over het mogelijke samengaan van beide kerken. 
Op 9 september wordt de gemeenteavond gehouden in de 
Gereformeerde kerk en op 10 september in de Hervormde 
kerk. Beide avonden zullen om 19.30 uur beginnen.  
Op 2 september staat een volgend overleg van de regiegroep 
gepland. Tijdens deze vergadering zal worden besproken hoe 
de gemeenteavond vorm zal krijgen en zal hierover een 
document worden opgesteld. Ter voorbereiding op de 
gemeenteavond kunt u dit document vanaf vrijdag  
6 september afhalen in De Kern of bij het Kerkelijk Bureau. Ook 
bestaat de mogelijkheid om het document via email aan te 
vragen. Stuurt u dan een bericht naar  
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl of naar  
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl  
Daarnaast zullen er op zondag 8 september kopieën van dit 
document in de kerk aanwezig zijn, die u dan mee kunt nemen.  
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, wij 
staan u graag te woord. 

Gerko Warner, voorzitter Gk 
Marinus Dunnewind, voorzitter Hg 

 
7 september Ommen Zingt 
Op deze zaterdag om 19.30 uur is er in de Gereformeerde kerk 
weer een zangavond, georganiseerd door de werkgroep 
‘Ommen Zingt’. Aan deze avond werken mee: André 
Dunnewind, organist/pianist en Frank van Elburg, trompettist. 
De kerk is open vanaf 19.00 uur. 
Er zal weer gecollecteerd worden voor het eetcafé ‘De Paraplu’ 
in Ommen. Na afloop is er koffie/thee in De Kern. 
We hopen dat er weer veel mensen komen om mee te zingen. 

Jan Meulenkamp 
 
8 september Themadienst in het kader van de maand van  
de Schepping.  
Sinds de jaren negentig 
vieren kerken 
wereldwijd de maand 
van de schepping. Dat 
begint op 1 september en duurt tot dierendag, de naamdag 
van St. Franciscus. De PKN Nederland is in recente jaren ook 
gaan meedoen aan deze spirituele en religieuze aandacht voor 
de schepping. De kerkenraden van de Hervormde en 
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Gereformeerde kerk hebben besloten in PKN verband hier ook 
jaarlijks aandacht aan te gaan schenken.  
Dit jaar doen we dat door een viering op 8 september om 09.30 
uur in de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat.  
 
Het thema van de scheppingsmaand is dit jaar ‘Hoop en leef 
met de schepping’, met als bijpassende Bijbeltekst Romeinen 
8:19-25. Deze tekst beschrijft de aarde als een moeder tijdens 
haar bevalling (Romeinen 8:22). ‘De schepping zucht’ 
(Romeinen 8:22) vanwege ons, de mensen die haar schade 
toebrengen. Samen met onze zuster, Moeder Aarde, 
schreeuwen alle schepselen, ook onze kwetsbare broeders en 
zusters, het uit vanwege onze destructieve acties, met een 
klimaatcrisis, verlies aan biodiversiteit, menselijk lijden en het 
lijden van heel de Schepping tot gevolg. En toch leert de 
Schepping ons dat er hoop aanwezig is in het wachten, in de 
verwachting op een betere toekomst (vgl. Rom. 8:20-21). 
Hopen betekent in Bijbelse context niet stilstaan, maar eerder 
huilen én actief streven naar nieuw leven te midden van de 
strijd.  
Binnen dit overkoepelende thema van hoop en leef met de 
schepping staan wij deze zondag in het bijzonder stil bij de 
toekomst van de rijken en de armen in Gods koninkrijk. Aan de 
hand van Jacobus 2 vragen we ons af hoe we onze levensstijl 
moeten zien. Helpen we de armen wel genoeg? Zijn we niet te 
veel met ons eigen geluk bezig? We zullen ons ook de vraag 
stellen of we in deze moderne tijd het begrip armen niet 
moeten uitbreiden. Het gaat niet meer alleen om de arme 
medemens. Zijn de planten en dieren als gevolg van onze rijke 
levensstijl niet de nieuwe armen?  
 
De voorganger is ds. J.P Stoel uit Kampen. De dienst zal worden 
begeleid door het kleinkoor Sound of Church Balkbrug o.l.v. 
Gea Gijsbertsen. We hopen op een volle kerk en een 
inspirerende viering.  
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen, Emslandweg 12 of bij het Hervormd 
Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten 
goede aan de Hervormde gemeente Ommen. 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 
  2 sept. Wijkraden 1 en 2 (of 4 september na de Vesper) 
  9 sept. Moderamen KK 
16 sept. Kleine Kerkenraad 
23 sept. College van Kerkrentmeesters 
23 sept. Diaconie 
 
De Kern 
Nu de zomerperiode voorbij is gaat De Kern ook weer meer 
open. 
Openingstijden van De Kern zijn m.i.v. september: 
Ma-di-do:  09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Woensdag:  09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Zaterdag:  09.30-11.00 uur 
 
Nieuw dit seizoen is dat we telefonisch alleen bereikbaar zijn 
tijdens de openingstijden van De Kern overdag. 
Per mail en via de app kunt u altijd uw bericht achterlaten. 

Dinsdag en zaterdagmorgen is er weer de koffieinloop, van 
09.30-11.00 uur, om elkaar te ontmoeten en een kop koffie. 
Welkom! 
Dit geldt ook voor Kernactief, voor een kopje koffie en een 
spelletje. Donderdagmiddag 12 september is weer de eerste 
keer van dit seizoen. Of je al jaren komt of nog niet eerder 
geweest bent, van harte welkom. 
℡ 0529-451206 ℡ 06-12576418 de kern@pkn-ommen.nl 
 
 
 

Vorming 
 

 
31 augustus Wandelen op zaterdag  
De wandelgroep Lazama gaat weer wandelen op deze 
zaterdagmorgen! We verzamelen om 08.30 uur op de 
parkeerplaats bij de Voormars/Markt en rijden per auto via een 
restaurant in Mariënberg, laten daar 1 of 2 auto’s achter, 
waarna we gezamenlijk naar de P. Janmansweg bij Den Ham 
rijden, waar we onze wandeling starten! Deze keer wandelen 
ca. 10 km op een rustig tempo (route 1 van de Vechtdal route 
van Henk Stegeman) met halverwege een korte rustpauze. 
Vergeet niet nog wat drinken en eten voor onderweg mee te 
nemen, terwijl we op ons eindpunt ook nog kunnen genieten 
van een consumptie! Graag wat kleingeld meenemen voor de 
reiskosten en lief en leed pot. Iedereen is van harte welkom! 
Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel 
belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor 
wandelroutes: meld je aan of informeer bij Herman Tip. 
 
Alpha cursus 

Op Alpha ontdek je de basis van het christelijk geloof op een 
laagdrempelige en gezellige manier. Elke Alpha-bijeenkomst 
bestaat uit drie onderdelen: eten, een inleiding en een kleine 
groep.  
 
Voor wie? 
Alpha is er voor iedereen! Het is de plek waar je jezelf mag zijn. 
De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. 
De plek waar je welkom bent. En bovenal: de plek 
waar alle verhalen samenkomen. Er is alle ruimte 
om het gesprek aan te gaan en je vragen en 
ideeën te delen. 
Waarom? 
Op Alpha denk je samen na over allerlei inspirerende 
onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen meningen en 
vragen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe 
mensen, met wie je echte, eerlijke gesprekken aangaat. 
Hoe werkt het? 
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om 
elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de 
maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over één 
van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en 
gedachten te delen in kleine groepen. 
Er zijn ongeveer tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-
weekend. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp 
centraal. Tijdens Alpha ga je over allerlei onderwerpen in 
gesprek. Van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Hoe zit het met de kerk?’. 
Hieronder vind je alle onderwerpen die je bij Alpha bespreekt.  
1. Is er meer? 
2. Wie is Jezus? 
3. Waarom stierf Jezus? 
4. Hoe kun je geloven? 
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5. Bidden: waarom en hoe? 
6. De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
7. Hoe leidt God ons? 
8. Introductie op het Alpha-weekend 
9. Wie is de Heilige Geest? 
10. Wat doet de Heilige Geest? 
11. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? 
12. Hoe nu verder? 
13. Hoe kan ik het kwade weerstaan? 
14. Waarom en hoe wij het anderen moeten vertellen 
15. Geneest God ook nu nog? 
16. Hoe zit het met de kerk? 
 
Welkom! 
Zin om aan te schuiven? Je bent van harte welkom op Alpha.  
In september willen we graag weer starten met een Alpha 
cursus voor volwassenen. De kennismakingsavond is op 
dinsdagavond 24 september. Deelname aan deze cursus is 
gratis, voor het Alpha-weekend vragen we wel een kleine 
bijdrage. 
Voor vragen en/of opgave kun je contact opnemen met: 
Ina Schokker Zie ook www.alpha-cursus.nl 
 
Alpha verslag van twee (oud) deelnemers 
Beiden al gelovig, 
begonnen we aan de 
Alpha cursus. Benieuwd 
wat ons dit zou brengen 
en hoe we ons geloof 
hiermee konden 
versterken. De gesprekken 
met de diverse groepen zette ons aan het denken. Hierdoor 
werden we stilgezet, ondanks dat de onderwerpen ons wel 
bekend waren. We vonden het fijn dat we open gesprekken 
hadden met de groep, waar iedereen kon zeggen wat hij of zij 
dacht of voelde. Krachtig was ook de getuigenis van de leiding 
en de spreker in het Alpha weekend. Wij zouden de Alpha 
cursus zeker aanraden, ook als je al bekend bent met het 
christelijk geloof. 

Casper en Eline Bouwhuis 
 

Ik mocht de afgelopen twee jaar drie 
keer de Alpha cursus leiden voor de 
Noaberkerk in Witharen. Een Alpha 
cursus is een introductiecursus over 
Jezus, wie was Hij en wat kan ik 
daarmee, zeg maar.  
 

De deelnemers aan de drie cursussen hadden stuk voor stuk in 
hun leven al veel meegemaakt door ziekte, schulden, verlies, 
geestelijke mishandeling, afwijzing, depressies, enzovoort dat 
ze de schaamte voorbij waren en geen maskers meer op 
hadden. Het voelde in eerste instantie wat ongemakkelijk, 
maar in die kwetsbaarheid kon ik zelf ook niet anders dan mijn 
masker afzetten en iets laten zien van mijn pijn, verdriet en 
zorgen, maar ook van mijn optimisme en geluk. Zo gingen we 
samen op reis door allerlei moeilijke levensvragen en pijnlijke 
ervaringen heen. 
 
Zonder maskers zijn we als mens allemaal gelijk. Of we nu aan 
het hoofd staan van een succesvol bedrijf of amper de eindjes 
aan elkaar kunnen knopen en iedere dag moeten zien te 
overleven. We hebben ieder ons verdriet en pijn, alleen de een 
kan het wat beter dan de ander verbergen onder een laagje 
‘make-up’.  
Tijdens de Alpha cursus mag je masker af. Ik geef toe het is 
even wennen en misschien een beetje vreemd, maar wel heel 
erg prettig. En dan ontdek je dat hele verhaal van de Bijbel en 
van Jezus nog zo gek niet is… Ja, dat het je hoop en perspectief 
kan geven, je hele leven lang… 
 

Daarom nodig ik je uit voor de Alpha cursus 
in Witharen. Geef je op. Je mag me appen of 
bellen  
 
Graag bij opgave aangeven welke avond(en) 
in de week je absoluut niet kunt. Daarna 
krijg je bericht over wanneer de cursus van 

start gaat (waarschijnlijk eind september). Oh ja, de cursus 
duurt  
10 weken en is bij mij thuis en elke cursusavond begint met 
een gratis heerlijke warme maaltijd.  

Ds. Egbert van Beesten 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
31 augustus Concert Urker Mans Formatie 
in de Gereformeerde kerk in Ommen (was: Hervormde kerk). 
Ze brengt een gevarieerd programma ten gehore met 
geestelijke liederen, spirituals en klassieke en populaire 
werken. De dirigent Martin Mans neemt de bezoekers mee in 
het verhaal over de zee en de zangtraditie van Urk. Het 
populaire slot van het programma is met humor verweven die 
past bij een ongedwongen zomerconcert. De begeleider van de 
avond is Hugo van der Meij die zowel aan het orgel als op de 
vleugel een toegevoegde waarde levert.  
Aanvang: 19.30 uur . Er zijn kosten aan verbonden.  
Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of  
℡ 06-25391903. Voorverkoop van kaarten bij: Readshop 
Schuurman, Kruisstraat 3, Ommen 
Lezerskorting: Lezers van Kerkvensters krijgen op vertoon van 
dit artikel aan de kassa een korting. Voor online bestellingen 
geldt de actiecode: KV318 
 
31 augustus Concert: ‘Romantische Orgelwerken’ 
om 20.00 uur. Met Gert van Hoef (orgel)  
Thema: Romantische Orgelwerken 
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld 
 
2 september Kom op ons Gospelkoor Good News! 
Bij deze nodigen wij iedereen uit, kom eens kijken, luisteren of 
meedoen. Wij repeteren elke maandagavond van 19.45-21.30 
uur in NGK Het Baken, Trompstraat 2. 
Wij willen met onze zang God loven en prijzen in meerdere 
talen en door middel van verschillende muziekstijlen. De leden 
komen uit Ommen en omstreken, dus wie weet kun je 
meerijden. Samen vormen wij een gezellig koor! 
We hebben per 2 september een nieuwe dirigent: Jordy 
Hoogenkamp! We hebben al een proefrepetitie gehad, nou 
daar wordt je enthousiast van! Onze vaste pianiste is Adelya. 
Deze maandagavond gaan we weer van start en we hopen je te 
ontmoeten! Voel je vrij en welkom! Kijk voor meer informatie 
op onze website: www.goodnewsommen.nl  

Secretaresse Mariette Hellinga, 
 secretariaat@goodnewsommen.nl 

 
4 september Overdagkoor ‘Zingen maakt blij’ 
Beste koorleden en belangstellenden, 
Op deze woensdag, van 10.00 uur tot ca 11.00 uur, begint het 
koor weer met het zingen. De eerste keer in de sfeer van elkaar 
ontmoeten en lief en leed delen van de vakantie/zomerperiode 
en belangstellenden verwelkomen. 
Leden en iedereen die eens van de sfeer van het koor willen 
proeven en het fijn vinden om te zingen, van harte welkom! 
Deze woensdag wordt: 
Uitleg geven over het koorseizoen: opzet repetitie, programma, 
keuze liederen, administratie, organisatie. 
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Gezongen 
Koffie gedronken en bijdrage betaald.  
Woensdag 11 september is een gewone repetitie van 10.00 uur 
tot 11.30 uur, pauze 10.45 uur tot 11.00 uur. Plaats bovenzaal 
in Centrum De Kern. 

De werkgroep Zingen Maakt Blij 
 
4 september ‘Jezus Waarom?’ 
Bastiaan Ragas en Ad van Nieuwpoort zullen een lezing geven 
bij de Zandstuve, onder de noemer: ‘Jezus Waarom?’. De vraag 
die tijdens deze avond centraal staat is waarom de verhalen 
over Jezus in deze tijd nog steeds van belang zijn voor ons 
allen. Zij hebben hierover ook een ontzettend mooi boek 
geschreven. De avond zal verder ingekleed worden door 
zangeres Niki Jacobs. Zij zal Jiddische liederen zingen tijdens de 
lezing. Kortom, wij denken dat dit voor de kerkelijke 
gemeenschap in Den Ham en omgeving een betekenisvol 
moment kan zijn. 
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Vooraf is er de 
mogelijkheid tot samen eten, de inloop is om 17.00 uur en de 
maaltijd begint om 18.00 uur. 
Reserveren kan via info@dezandstuve.nl of via  
℡ 0546-671650. Meer informatie via www.dezandstuve.nl. 
Er zijn kosten aan verbonden. 
 
14 september Open huis 
SOVO heeft een mooi nieuw 
depot aan de Brink 53 (achter het 
pand van Sportrijk). Op deze 
zaterdag tussen 15.00 en 17.00 
uur is er open huis in het nieuwe 
depot van de Stichting Ommen Voor Oekraïne. 
Tussen 15.00 uur en 15.30 uur zal de feestelijke opening 
plaatsvinden. 
 
17 september Mannenavond Vechtgenotenhuis 
Ontspannen wandeling met de boswachter 
De avond begint om 18.30 uur met koffie/thee. 
Vervolgens gaan we, samen met de boswachter, een mooie 
wandeling rondom Ommen maken. Tijdens deze wandeling zal 
er ruimte zijn voor ontspanning en persoonlijke gesprekken. 
Ook gewoon zaken uit het dagelijkse leven kunnen aan de orde 
komen. Heb je zelf kanker of ben je naaste van iemand met 
kanker, voel je welkom om aan te sluiten! 
Er zijn kosten aan verbonden 
Opgave voor 13 september via: 
activiteiten@vechtgenoten.nl of telefonisch via  
Karel Hogenkamp. 

Henrik, Hans en Karel 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 

Laten we bidden dat Gods Heilige Geest in ons zal 
werken, zodat we een bron van vreugde en 
bemoediging zullen zijn voor de mensen om ons heen, 
door het delen van een vriendelijk woord, het tonen 
van meeleven of het helpen van anderen in nood. 

Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor alle 
activiteiten die weer gaan starten in de gemeente, 
zodat het tot opbouw van Gods Koninkrijk zal zijn. 
Laten we Gods zegen vragen voor de leerlingen en 
leerkrachten in het nieuwe schooljaar. Dat kinderen 
en jongeren zich mogen ontwikkelen zoals God hen 
heeft bedoeld. 
Laten we God danken dat we Hem mogen leren 
kennen door het lezen van de bijbel en gebed, door de 
kracht van de Heilige Geest.   
Laten we bidden voor alle mensen die te maken 
hebben met oorlog, honger, ziekte, onderdrukking, 
enz. Laten we bidden dat de omstandigheden zullen 
mogen verbeteren en bid om Gods nabijheid en kracht 
om het vol te houden. 
Laten we bidden dat jongeren en volwassenen die op 
zoek zijn naar zingeving of verdieping van het geloof, 
zich zullen aanmelden voor de nieuwe (Youth) Alpha 
cursussen die worden aangeboden in Ommen en 
Witharen. 
Laten we God danken dat ieder mens waardevol is in 
Zijn ogen en dat Hij van ons houdt. 

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:  
 gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over 
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 13 september. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 3 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
e-mail: 
Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
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Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-15.30 uur  
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 

Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
Telefonisch alleen bereikbaar tijdens de openingstijden van  
De Kern. Per mail en via de app kunt u altijd uw bericht 
achterlaten. 
 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen 
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Poster 
 

 

 

 

Ouderen/Seniorenmiddag 

11 September, aanvang 14.30 uur in de  

De Kern 

            Op deze woensdagmiddag hebben we een leuke  

                               vertel- en klederdracht show. 

                                           Laten we ons verrassen !!!! 

                                          U wordt allen van harte uitgenodigd 

 Ook belangstellenden zijn welkom.  

                                      Het seniorenteam van de Gereformeerde kerk. 

                Voor informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Mw. Wia Ningers   

Dhr. Gerrit Horsman  

 


